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Beste lezers. 

 

Deze 3e editie in seizoen 2025-2026 ligt/staat alweer voor jullie klaar, en dat betekent niet 
alleen dat er weer een tweetal maanden voorbij is gegaan sinds de laatste editie, maar 
ook dat jullie hem weer hebben gevonden via de inmiddels bekende link naar onze 
website of gewoon middels een online bezoekje aan de website zelf. Goed bezig!  

Voor wie het nog niet weet: de Doeltreffend is (zelfs al wat eerder) in compacte versie te 
lezen in het Gassels Nieuws. Een papieren versie dus. Voor de nostalgisch aangelegde 
clubleden onder ons een must have.  

 

Met verder in deze editie: speciale aandacht voor o.a. twee spelertjes van de week én 
een nieuwe rubriek waarin we een vrijwilliger of soms zelfs meerdere vrijwilligers tegelijk 
op de voorgrond zullen gaan zetten. 
 

En ja, ook ditmaal de boodschap dat alle inbreng voor de invulling van de Doeltreffend 
welkom is. Heb jij misschien nog leuke feitjes of ideeën? Meldt het gerust bij iemand van 
de redactie!  
 
Veel leesplezier bij deze derde editie van het voetbalseizoen!  
 
De redactie. 

 

Redactie:       
Joris Sprengers  
Eric van Boekel 
Demi Verheugen 
Arthur Rikken  
 
 
Redactie adres: doeltreffend@vvgassel.nl 

 
 

mailto:doeltreffend@vvgassel.nl
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Woordje van de voorzitter 
De winter ligt achter ons en nu kunnen we ons opmaken 
voor de mooiste maanden van het seizoen. Hierin is het 
vaak lekker weer, vallen de beslissingen in alle 
competities en zijn er prachtige en spannende 
voetbaldagen.  

Een dag die prachtig was georganiseerd was de 
wedstrijddag van zondag 1 maart. Alle seniorenteams 
speelden die dag thuis dus was het lekker druk op ons 
sportpark. Ons eerste team voetbalde die dag tegen 
onze vrienden van OKSV uit Overlangel. De spelers 
betraden om 14:30 uur het veld hand in hand met maar 
liefst 27 kinderen. Tijdens het betreden van het veld 
werden de spelers en kinderen begeleid door een haag 
van vuurbranders en vuurwerk. Absoluut een prachtig gezicht. Het uiteindelijke resultaat 
was een 2-1 overwinning voor V.V. Gassel. Na de wedstrijd ging het feest in de kantine 
pas echt los en ging de Hollandse middag van start. Een dj, een springkussen, koude 
drankjes, lekkere hapjes en live zanger Boy Levi vormden een cocktail voor een 
fantastische middag. Een groot compliment aan de organisatie!!!! 

Op 20 maart heeft de jaarlijkse vrijwilligersavond plaatsgenomen. Maar liefst 120 
genodigden waren naar de kantine toegekomen voor een gezellige avond. De avond 
werd traditioneel geopend door een heerlijk warm en koud buffet verzorgd door WiBeQ. 
Nadat iedereen heerlijk gegeten had nam voorzitter Eric van Boekel het woord. Hij 
bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet voor onze club en benadrukte nogmaals dat 
een club zonder vrijwilligers niet kan bestaan. Daarnaast was er een speciaal dankwoord 
aan Harrie de Kleijn en Geert Linders voor hun geweldige inzet voor onze club. Harrie en 
Geert hebben na vele jaren, in diverse functies, besloten om afscheid te nemen als 
vrijwilliger. Met mooie woorden, een bos bloemen en een presentje werden Harrie en 
Geert bedankt voor hun fantastische inzet. Om de enorm gezellige avond ook nog van 
een extra lach te voorzien was er een optreden van tonprater: Koen van Soest. Hij kreeg 
al heel snel de lachers op zijn hand. Na dit optreden bleef het nog lang erg gezellig in de 
kantine. Het bestuur kijkt tevreden terug op een erg gezellige avond en is blij met de 
enorme opkomst. 

Een evenement dat normaal gesproken altijd plaatsvindt in februari/maart is het 
darttoernooi. Dat is dit jaar helaas niet gelukt, maar darts liefhebbers niet getreurd: er is 
een nieuwe datum gevonden. Het dartstoernooi wordt nu georganiseerd op zaterdag 2 
mei. Dus vind je het leuk om in een gezellige omgeving een lekker potje te darten, hou 
deze datum dan vrij. Verdere informatie volgt snel. 

Tot slot is het programma voor het vieren van het 80-jarig jubileum definitief gemaakt. 
Het feestweekend vindt plaats van vrijdag 12 juni tot en met zondag 14 juni. Op 
vrijdagavond zal de Gasselse Kennisquiz worden georganiseerd, op zaterdag het GOK 
toernooi met aansluitend een feestavond en op zondag wordt de feesttent volledig 
omgebouwd voor een heuse biercantus. Een middag waarin gezelligheid, lachen, 
ludieke opdrachten en zingen centraal zal staan. Een absolute topmiddag voor iedere 
Gasselnaar en iedere leeftijd. Op korte termijn kan er worden ingeschreven op de 
bovenstaande activiteiten. We zijn van mening dat er een leuk programma is 
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samengesteld en we hopen dan ook op veel belangstelling. Ook aan de kinderen is, als 
vanzelfsprekend, gedacht. Zowel op zaterdag- en zondagochtend zijn er veel 
activiteiten voor alle Gasselse kinderen gepland. 

Er is zoals jullie allemaal kunnen lezen weer enorm veel gaande binnen ons clubje waar 
ook weer enorm veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Allemaal ontzettend veel dank 
hiervoor. Aan alle voetballers onder ons heel veel succes gewenst met de laatste 
wedstrijden van dit seizoen. 
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VV Gassel bestaat 80 jaar! 
 

 

En dat vieren we met een mega jubileumweekend op 12, 13 & 14 juni !  

Zet ’t vast in je agenda, want dit wil je écht niet missen. 

 

Vrijdag 12 juni 

Kennisquiz. 

 

Zaterdag 13 juni 

Activiteiten voor de jeugd. 

G.O.K.-toernooi (6 v 6). 

Feestavond. 

 

Zondag 14 juni 

Activiteiten voor de jeugd. 

Themamiddag Biercantus met ludieke activiteiten. 

 

Samen maken we er een onvergetelijk 80-jarig feest van!  

Meer info volgt… maar blok dit weekend nu alvast in je agenda!  

 

Op de hoogte blijven?! 

Voor al het nieuws, updates én bekendmakingen van artiesten: 

Volg VV Gassel op X, Facebook en Instagram. 

Zo mis je helemaal niks van het 80 jarig jubileum!  
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De Balpen 
 

‘Geef de (bal)pen door aan’ is een steeds terugkerende rubriek waarin telkens iemand 
anders een stukje moet schrijven. Dit kan bijvoorbeeld zijn over hobby's, werk, school, de 
voetbalclub of over zijn of haar elftal. De bedoeling is dat de (bal)pen telkens wordt 
doorgegeven aan een lid van VV Gassel uit een ander elftal. In de vorige editie heeft 
Gijs van Roosmalen de (bal)pen doorgegeven aan Gijs Thijssen. 

 

Mijn naam is Gijs Thijssen. Ik ben 18 jaar oud en woon op 't Erf 13 in Gassel samen met 
mijn ouders, Jos en Manuela, en mijn twee zussen, Evi en Kim. Ik voetbal al sinds mijn 
vijfde en heb dit gelukkig al mijn hele leven bij Gassel gedaan. 

 

Op ons mooie sportpark heb ik 
momenteel drie 
kampioenschappen mogen 
vieren en ik ga ervan uit dat er 
volgend jaar eentje bijkomt. Ik 
voetbal tegenwoordig als 
rechtsback bij 1 of als centrale 
verdediger bij 2, maar wanneer 
de kans zich voordoet, word ik als 
'dodelijke' spits gebruikt. Met maar 
vier gemiste kansen kunnen zelfs 
Thijmen Hermens en Teun Hendriks 
hiervan iets leren. (Ik heb ook 

maar vier kansen gehad, maar daar hebben we het niet over.) 

 

Naast voetbal zit ik nu in het zesde jaar van het vwo op 
het Maaswaal College in Wijchen. Volgend jaar wil ik 
gaan studeren in Breda, maar ik blijf elke dag op en neer 
reizen om te kunnen spelen bij ons mooie cluppie (en niet 
net als Tygo van Deventer of Nick Beekmans naar een 
andere club te gaan).  

 

Als we het dan toch over Tygo hebben: bij deze gaat de 
balpen door naar jou! 
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Wie is . . . 
 

Naam: Michel Kuster 

Geboortedatum: 09-06-1989 

Burgerlijke staat: Getrouwd  

Lengte: 185 cm 

Gewicht: 86 kilo 

Schoenmaat: 43 

Welk elftal: 35+ 

Functie bij VV Gassel: Multi functioneel 
inzetbaar in de achterhoede 

Sterke punten: Lange bal geven 

Zwakke punten: Te vaak snel naar voren de bal 
willen spelen 

Favoriete voetbalclub: NEC 

Beste voetballer: Sergio Ramos 

Slechtste voetballer: Geen, iedereen is goed op zijn eigen manier. 

Opleiding: MBO 

Beroep: Autotechnicus  

Hobby’s naast voetballen: Sporten 

Lievelingseten: Kapsalon/Doner 

Minst lekkere eten: hutspot/spruitjes 

Favoriete film: Saving private Ryan  

Favoriete boek: Alles met plaatjes 

Leukste tv programma: Breaking Bad 

Favoriete artiest/groep: Spaanstalige muziek 

Beste liedje: niet 1 persee 
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Mooiste man/vrouw: mijn vrouw  

Waar heb je een hekel aan: vroeg opstaan 

Favoriete vakantieland/plaats: Spanje, Mallorca  
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Sportman-en sportvrouw verkiezing 
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Vlaggenschip app 
 

Beste VV Gassel familie ⚽🧡🤍, 
 
Via de QR-code hieronder blijft u op de hoogte van al het nieuws rondom Gassel 1.  

Van doelpunten tot uitslagen, het komt allemaal voorbij in de app. De QR-code is te 
scannen via de camera-app op uw telefoon. Vervolgens klikt u op ‘deelnemen’ en 
dan neemt u deel aan deze app. 
 
We zien u graag in de app verschijnen! 
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Jeugdspeler aan de bal 
 

 

Naam:       Kaj van der Loop 

Geboortedatum:     22-11-2017 

Lengte:      126 

Gewicht:      25 

Schoenmaat:     33 

Welk elftal:      JO9 

Positie in ’t veld:     Linksbuiten 

Sterke punten:     Passen 

Zwakke punten:     Bal afpakken 

Favoriete voetbalclub:    PSV 

Beste voetballer:     Luuk de Jong 

Slechtste voetballer:    Niemand is slecht 

School:      De Bongerd 

Klas:       Groep 4 

Leukste vak:      Rekenen 

Minst leuke vak:     Spelling 

Hobby’s naast voetballen:   Tennis 

Wat wil je later worden:    Kraanmachinist 

Favoriete drankje:     Sinaasappelsap 

Lievelingseten:     Friet met frikandel 

Minst lekkere eten:     Wortelstamp 

Favoriete film:     Lion King 

Favoriete vlogger:     Rik en Jesper 

Leukste game:     Roblox 

Favoriete artiest/groep:    Snollebollekes 

Beste liedje:      De vloer is lava 

Favoriete website:     Youtube 

Waar heb je een hekel aan:   Als ik groente moet eten 

Favoriete vakantieland/plaats:   Camping de Pampel 
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Jarigen april en mei 
 

Ward Peeters   2-4 

Casper van Deelen  2-4 

Chris Janssen   3-4 

Tom Broers   4-4 

Omar Hasan   4-4 

Rene Loeffen   5-4 

Jazz Goossens   6-4 

Jan Kaspers   7-4 

Jos van der Heijden  7-4 

Rien Pennings   8-4 

Binck van Roosmalen  8-4 

Kiki Tromp   8-4 

Milan Kerkhofs   11-4 

Johan Verhaaren  12-4 

Diede van der Wiel  13-4 

Jan Stevens    14-4 

Annemarie Staaks  15-4 

Sjoerd Driessen  16-4 

Joris de Kleijn    16-4 

Lisan Hendriks    17-5 

Timo Elders   18-4 

Sten vd Broek   19-4 

Tien Thijssen   20-4 

Camiel van Spijk  22-4 

Wim Linders    23-4 

Arie Derks    25-4 

Rob ten Haaf   25-4 

Tijn Jansen   25-4 

Peter Waardenburg  26-4 

Maurice van Deventer 26-4 

Jim Classens   27-4 

Kevin Leemrijse   27-4 

Ronny van Gemert  28-4 

Billie Cuppen   28-4 

Klaartje Goossens  29-4 



20 
 

Tom van Raaij  30-4 

Sanne Hendriks  30-4 

Annesofie Poel  30-4 

Jorn Vogelaars  30-4 

Kevin Siroen   1-5 

Jo Hendriks   3-5 

Bart Loeffen   4-5 

Kevin Arts   4-5 

Ruben van Boekel  4-5 

Femke van Thiel  7-5 

Tonia Brands   8-5 

Jesse van Bijnen   9-5 

Mees Hendriks   10-5 

Gijs van Kollenburg   12-5 

Tim van Overbeek  12-5 

Ferry Stevens    13-5 

Remco van der Heijden 13-5 

Guido Sprengers  15-5 

Steef Vollenberg  17-5 

Tom Josemanders   17-5 

Niels Driessen    19-5 

Moos de Kleijn   22-5 

Martijn Sprengers  23-5 

Niek Vollenberg  24-5 

Hanneke Peperkamp 25-5 

Paul Cornelissen  26-5 

Rudy Derks   27-5 

Silvo lemmers   27-5 

Johan Jaspers  28-5 

Cor van Boekel  29-5 

Marco Boeijen  29-5 

Ryan Siroen   30-5 

Frank ten Haaf  31-5 

Mel Nibbeling   31-5 
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Speler van de week 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Luus van Hal en ik was zondag 15-3-2026 speler van de week! 
 
Wat heb ik een leuke dag gehad! In het begin vond ik het een beetje spannend, maar 
al snel vond ik het super stoer en was het niet meer eng. Samen met mama luisteren 
naar de trainer en daarna mee het veld op. 
 
Toen ik mocht scoren bij de keeper ging iedereen klappen voor mij! De keeper van CITO 
was een beetje dom, hij ging helemaal de verkeerde kant op toen ik de bal schoot.  
 
Goalll! 
 
Morgen neem ik de bal mee naar school om aan iedereen te laten zien! 
 
Ik vond het een super leuke middag!  
 
Dankjewel, 
 
Liefs Luus 
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Speler van de week 
 

Hoi iedereen. Mijn naam is Puck Tromp. 

 

Vorige week had ik hele bijzondere dag bij het voetbal, want ik mocht speler 
van de week zijn bij het eerste elftal van Gassel. Dat vond ik echt heel tof!  

Ik mocht al vóór de wedstrijd met de spelers bij de voorbespreking zijn waar ik 
een bal kreeg met alle namen van de spelers. Ik vond het grappig dat de 
trainer zei; ‘het boeit me geen reet hoe’, ze moesten winnen! Daarna mocht 
ik mee het veld op om samen op te warmen. Dat was heel leuk om te doen. 
Tijdens de opkomst mocht ik de wedstrijdbal dragen en samen met het team 
het veld oplopen, dat voelde heel speciaal.   

Wat deze dag extra bijzonder maakte, 
was dat het ook nog feest was bij de 
club. Er waren veel mensen en zelfs 
vuurwerk, dus het was heel druk en 
gezellig langs de kant.  

Mijn peetoom is keeper bij het 1e elftal, 
dat maakte het extra leuk om erbij te 
zijn en alles van zo dichtbij mee te 
maken. In de eerste helft bleef het 0-0 
waardoor het heel lang leek alsof mijn 
goal bij de aftrap, het enige doelpunt 
van de dag zou blijven. Gelukkig werd 
er in de 2e helft wel gescoord en heeft 
Gassel 1 gewonnen!  

 

Ik vond het een superleuke en 
bijzondere ervaring die ik niet snel zal 
vergeten.   

 

Puck Tromp.  
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Hoe gaat het met?  
 
In de rubriek “Hoe gaat het met?” geven wij (oud) leden het woord over hun 
tijd bij VV Gassel en over wat zij tegenwoordig in het dagelijks leven doen. 
Deze keer in ‘’Hoe gaat het met?’’: Sander Verhallen, we Sander aan het 
woord: 

 
Hoi, mijn naam is Sander Verhallen. Tijdens carnaval werd ik gevraagd of ik 
een stukje wilde schrijven voor het clubblad van Gassel. Natuurlijk precies het 
juiste moment om zoiets te vragen, want ik reageerde meteen enthousiast: 
“Doe ik wel even!” Haha.  
 
Ik ben dus Sander, 47 jaar en woonachtig in Velp. Ik heb hier ook mijn hele 
jeugd doorgebracht. Sinds 2023 ben ik getrouwd met Rian Kleisterlee, met wie 
ik inmiddels al 19 jaar een relatie heb. Samen hebben we twee zoons: Sil van 
17 en Jop van 10. Ik werk bij woningcorporatie Talis in Nijmegen als 
planner/werkvoorbereider.  
 
We wonen nu alweer negen jaar in Velp, waar 
we zelf ons huis gebouwd hebben. Daarvoor 
woonden we twee jaar in een woonunit, en net 
in coronatijd konden we eindelijk ons huis in. 
Toen hebben we meteen doorgepakt en ook 
de schuur, overkapping en tuin afgemaakt. Het 
was een mooie periode, met een zoete inval 
van vrienden die kwamen helpen of gewoon 
even kwamen kijken. Zelfs vanuit Gassel 
hebben mensen hun steentje bijgedragen, 
zoals Jan de Kleijn, Sjaak van de Wiel, Maurice 
van Deventer, Henry en Nancy van Geffen en 
natuurlijk Mireille en Geert Linders.   
 
 
In 2007 zijn Rian en ik in Gassel komen wonen, 
op de Deel, waar ik bouwgrond toegewezen 
kreeg. Samen met Bas de Kleijn heb ik daar een 
twee-onder-een-kapwoning gebouwd. Ik 
herinner me het schaftkeetje nog goed: 
beslagen ramen, acht man in dat kleine hokje 
en eindeloze ‘bouwoverleggen’ met vooral 
heel veel kwats natuurlijk. Toen ik in Gassel kwam wonen, heb ik eerst nog een 
jaar bij SCV in het eerste gevoetbald. Daarna ben ik, onder lichte druk van wat 
Gasselnaren, overgestapt naar VV Gassel. Ik heb daar drie jaar in het eerste 
gespeeld en daarna in de lagere teams, omdat ik na bijna twintig jaar in een 
eerste elftal wel begon te merken dat maandagen doorkomdagen vol 
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spierpijn werden. We hebben zelfs nog nacompetitie gespeeld tegen 
Ravenstein en een thuiswedstrijd…een wedstrijd om snel te vergeten.  
 
 
Bij de lagere teams boekte ik mijn grootste succes: na zo’n dertig jaar bij de 
senioren werd ik in 2017 voor het eerst kampioen. Ik speelde toen in het derde, 
met o.a. William de Kleijn, Bas van Raaij, Bart Loeffen en Erik van Boekel. Een 
leuke groep, waarin ook Bas Janssen speelde, die helaas dat jaar overleed. 
Eén speler blijft me altijd bij: de Tovenaar van Tatabánya, Tom van Raaij. 
Ronaldinho zou jaloers zijn geweest op zijn skills.  
 

 
Onze Sil is in die tijd ook bij Gassel 
gaan voetballen, waar ik trainer 
van was, samen met Erik van 
Boekel, Jos Thijssen en Maurice van 
Deventer. Met F1 werden we 
kampioen. Het feestje in de platte 
kar door het dorp was geweldig. 
Hoogtepunt was altijd het toernooi 
bij SIOL: twee dagen kamperen 
met vaders en kinderen in een 
grote tent. Sil heeft het er nog 
steeds over hoe mooi dat was.  
 
 
 
 

Wat ik misschien nog wel het mooiste vond aan Gassel, waren de 
evenementen. Het straatvoetbaltoernooi, de quiz (waar Velp natuurlijk altijd 
een beetje in de mangel werd genomen), het goktoernooi, de 
nieuwjaarsreceptie… waar iedereen naartoe kwam. Wat er ook 
georganiseerd werd: heel Gassel stond er. Dat heb ik nergens anders zo 
meegemaakt.  
 
Eén anekdote wil ik jullie niet onthouden. Ik speelde toen nog bij SCV in het 
eerste en we moesten uit naar Gassel, dat dat jaar kampioen werd. Wij 
stonden ergens in de middenmoot, maar een derby wil je natuurlijk niet 
verliezen. Wie stond er als scheidsrechter? Meneer van Kessel.  
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Wij kwamen 0-1 voor en richting het 
einde van de wedstrijd nam Ruud de 
Kleijn een diepe bal even mee met 
de hand. De Hand van God was er 
niks bij. Ik stopte al met meelopen, 
maar meneer van Kessel dacht: 
“Hoppa, 1-1.” Mijn broer kreeg rood 
voor commentaar. Die wedstrijd 
heeft zelfs de krant gehaald. En die 
zondagavond zat ik bij William en 
Willy de Kleijn aan de keukentafel te 
eten… die grijnzen vergeet ik nooit 
meer. Later konden we er gelukkig 
hard om lachen. Meneer van Kessel 
woont bij mij in de straat en laat elke 
ochtend zijn hondjes uit. Ik hoop nog 
steeds dat ik ooit langsrijd als er een 
plas water ligt, zodat ik even gas kan geven.  
Grapje hoor, we groeten elkaar elke ochtend vriendelijk.  
 
 
Nu wonen we dus alweer negen jaar in Velp en hebben we het goed naar 
onze zin. Ik voetbal bij EGS in het team van 35+, en ook dit jaar spelen we weer 
tegen Gassel 35+. Ik ben trainer van Jop (JO11), terwijl Sil bij EGS in de JO19 
speelt. Ik ben dus veel op de voetbalclub te vinden. Daarnaast heb ik Padel 
ontdekt, wat behoorlijk verslavend is, en kom daar ook regelmatig jongens uit 
Gassel tegen. Tegenwoordig ben ik ook weer vaker in Gassel te vinden, omdat 
ik bij Geert en Mireille help op de Heidestraat om daar weer iets moois van te 
maken. In juni komt volgens mij het goktoernooi er weer aan, waar ik altijd 
graag aan meedoe. Elke keer heb ik weer tranen van het lachen door die 
oude verhalen die voor de honderdste keer verteld worden. Wie weet tot dan! 
Nou, dit was het wel zo’n beetje. Leuk dat ik een stukje mocht schrijven.   
 
 
Groeten, Sander   
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Hollandse middag 
 

Geweldige dag! 
 
Op 1 maart was de Hollandse middag bij VV Gassel en wat een geweldige 
dag is het geworden! Hoezo een Hollandse middag vraag je jezelf af? Al 
jaren wordt er een themafeest georganiseerd als voetbalclub OKSV uit 
Overlangel bij het eerste van VV Gassel op bezoek komt. Vorig jaar was dat 
een St. Patricksday feest vanwege het groene karakter van OKSV en dit jaar 
de Hollandse middag in de oranje sferen van VV Gassel. 

 

Deze gezellige traditie is in het verleden ontstaan. Toen organiseerde we met 
een vriendengroep het jaarlijkse straatvoetbal toernooi en daar deden altijd 
verschillende teams uit Overlangel aan mee. Ze waren bij dit evenement als 
eerste op de club en als laatste naar huis. Dat waren uitermate gezellige 
zondagen en we kunnen wel zeggen ze naast onze concurrent, ook vrienden 
van VV Gassel zijn geworden. Dus toen gevraagd werd om op de 
wedstrijddag Gassel 1 – OKSV 1 wederom een themafeest te organiseren, 

hebben we meteen een commissie samengesteld. Echte vrijwillige toppers 
waar we als club super trots op zijn!  

 

Er is een flyer ontworpen die veel is gedeeld via de socials wat heeft geleid 
tot een zeer grote opkomst die dag. De wedstrijd begon met sfeeractie 
gesponsord door VAS en er liepen liefst 28 jeugdspelers in tenue mee het veld 
op hand in hand met de spelers. Dit is gefilmd door een drone wat een super 
gaaf filmpje is geworden. Beide ploegen droegen rouwbanden en er werd 1 
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minuut stilte gehouden voor een overleden erelid van OKSV. De begeleiding 
van kinderen is opgepakt door Janneke Raemakers en Martine Linders en zij 
zorgden voor een vlekkeloze opkomst, penalty’s voor de kinderen in de rust 
en chips en drinken voor de kinderen, bedankt dames!  

 

De wedstrijd werd in een spannend eindslot met 2-1 gewonnen door VV 
Gassel en met deze overwinning kon het feest losbarsten in de kantine! DJ 
Stef trapte af en rond de klok van 6 kwam zanger Boy Levi met natuurlijk de 
Hollandse meezingers. Dit alles onder genot van Hollandse hapjes werd het 
een gezellig feest! Dit met grote dank aan de commissie bestaande uit: Niek 
Vollenberg, Guido Sprengers, Chris Josemanders, Gijs Thijssen, Jasper van Agt, 
Stef Classens, Thijmen Hermanussen en William de Kleijn.  
Rogier van Agt bedankt voor het filmen met de drone en Mike Poels voor de 
foto’s. En bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen om van deze dag 
een onvergetelijk feest te maken, het was een geweldige dag! 
 
Wim Linders 
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De vrijwilliger(-s) 
 

Geen club of vereniging kan zonder vrijwilligers. Zo ook vv Gassel niet. Wat zijn we dan 
ook blij met hen én enorm trots op deze helden die onze voetbalvereniging draaiende 
houden. Sommigen van onze vrijwilligers zijn duidelijk zichtbaar, anderen staan juist meer 
op de achtergrond. De Doeltreffend zet in deze editie graag Peter Goossens op de 
voorgrond als vrijwilliger.  

 

 

Naam:     

Peter Goossens   

 

Vrijwilligers functie(-s):  

Sponsorcommissie VV Gassel  

 

Actief als vrijwilliger sinds:   

2009 

 

Wat is de reden dat je vrijwilliger bent 
geworden?  

Ik vond het leuk om iets voor het dorp 
te organiseren en wilde graag een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid 
in ons dorp door middel van de 
organisatie van evenementen die het 
hele dorp aan spreekt. Evenementen 
waar vooral ook plezier en verbinding 
belangrijk waren. 

 

Wat was je takenpakket, toen en nu? 

Organisatie Karttoernooi Gassel, trainer dames junioren, trainer heren junioren, 
organisatie Highland Games, organisatie enkele andere evenementen en momenteel 
de sponsorcommissie. 

    

Wat vind je leuk aan deze taken?  

Ik vind het leuk om ervoor te zorgen dat we samen met ondernemers en andere 
Gasselnaren die onze club gunstig gezind zijn iets moois kunnen maken. Zodat er wat 
exposure voor hen komt en een bijdrage voor onze club. Hierdoor kunnen we de club 
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onderhouden. Daarbij vind ik het belangrijk dat een groot deel van de steun naar de 
ontwikkeling van de jeugdleden gaat.  

 

Wat kan volgens jou helpen om het vrijwilligerswerk binnen de club (nog) beter te laten 
draaien en waarom?  

Ik vind dat wij een zeer goed draaiend vrijwilligersnetwerk binnen de club hebben. 
Mogelijk kan de communicatie nog wat geoptimaliseerd kan worden. En ik denk dat het 
belangrijk is dat er ook jonge mensen binnen de vereniging hun verantwoording nemen 
en taken op zich gaan nemen, zodat het voortbestaan van de club veilig wordt gesteld. 
Ook denk ik dat het naar de toekomst onvermijdelijk is om met vrijwilligers van de andere 
verenigingen te gaan samenwerken. Hiervoor zullen de besturen dan ook samen 
moeten leren werken. Uitdagingen genoeg wat dat betreft!  
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Handige clubinfo om te weten 
Clubnaam: Voetbalvereniging Gassel  
Oprichtingsdatum:15 juni 1946 Internet: www.vvgassel.nl 
Accommodatie: Sportpark “De Oude Kamp” Ten Holtweg 10, Gassel 
Telefoon kantine: 0486-471703 
Correspondentieadres: Nieuweweg 1 5438AB Gassel  
 
Hoofdbestuur: 
Eric van Boekel (voorzitter)   Marinho de Kleijn (technische commissie) 
Demi Verheugen (secretaris)   Bart Loeffen (jeugdzaken) 
Frank ten Haaf (penningmeester)  Ryan Siroen (jeugdzaken) 
Guido Sprengers (jeugdzaken) William de Kleijn (bar/evenementen) 
Hans v Houtum (algemene zaken) Noud Strik (westrijdsecretaris) 

Email: bestuur@vvgassel.nl 

Jeugdzaken 
Bart Loeffen, Ryan Siroen, Maike Cremers, Renee Loeffen, Roland van Dinther 
Email: jeugd@vvgassel.nl 
 

Wedstrijdsecretaris: Noud Strik 
Consul: Maurice Willems  
Ledenadministratie: Jos van der Heijden  
Barcommissie: William de Kleijn, Noud Strik 
Sponsorcommissie: Peter Goossens, Frank ten Haaf, Wim Linders, Rob Rieken 
 
 
Redactie Doeltreffend:  
Demi Verheugen, Joris Sprengers, Arthur Rikken en Eric van Boekel. 
Emailadres: doeltreffend@vvgassel.nl 

 
GOK-toernooi: Frank ten Haaf, Thijs van Haren, Tom van Raaij, Martijn 
Sprengers. Sjors Cuppen, Hans van Houtum, Steef Vollenberg, Jarno Oppers, 
Stef Classens, Gijs van Roosmalen 

Darttoernooi; Chris Josemanders en Ramon v/d Venne. 

 

 

 

 

 

http://www.vvgassel.nl/
mailto:jeugd@vvgassel.nl
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