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Beste lezers. 

 

Hierbij de vierde editie van het voetbalseizoen 2025-2026!  

 

En voor wie het nu nog steeds niet weet: de Doeltreffend is in compacte versie te lezen 
in het Gassels Nieuws. Jazeker. Een papieren versie, voor de nostalgisch aangelegde 
clubleden.  

 

In deze editie van de Doeltreffend speciale aandacht voor o.a. het naderende 
feestweekend rondom het 80-jarige bestaan van de voetbalclub, twee spelertjes van de 
week, en een beetje gezonde dosis kleedkamerhumor. 

 
Veel leesplezier bij deze laatste editie van het voetbalseizoen 2025-2026!  
 
De redactie. 

 

Redactie:       
Joris Sprengers  
Eric van Boekel 
Demi Verheugen 
Arthur Rikken  
 
 
Redactie adres: doeltreffend@vvgassel.nl 

 
 

mailto:doeltreffend@vvgassel.nl
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Woordje van de voorzitter 
Het voetbaljaar zit er zo goed als op. Nog een paar laatste 
inhaalwedstrijden en het is weer voorbij. We kijken terug op 
een heel mooi seizoen waarbij we dit jaar in ieder geval 
twee kampioenen hebben afgeleverd en dat betreft de 
JO-9 en de JO-13. De JO-9 was in fase 3 overduidelijk de 
beste in hun klasse. De JO-13 is op zaterdag 9 mei 
kampioen geworden. Na een zinderende wedstrijd tegen 
de leeftijdsgenoten en directe concurrent Odiliapeel werd 
een 4-1 achterstand omgebogen naar een 5-4 
overwinning. Hiermee was het kampioenschap een feit. 
Hartelijk gefeliciteerd aan alle spelers en leiders met dit 
fantastische resultaat. 
 
We kijken terug op twee zeer mooie en geslaagde 
activiteiten. Op vrijdag 8 mei was er, door de jeugdcommissie, voor alle kinderen een 
open training georganiseerd. Deze training werd geleid door hoofdtrainer Michel van de 
Venn en een aantal selectiespelers. Maar liefst 65 kinderen namen deel aan deze leuk 
en uitdagende training waarin in een roulatiesysteem 4 verschillende oefeningen 
werden afgewerkt. Aan het einde van de training werden alle kinderen getrakteerd op 
een heerlijk ijsje. 
 
Op zondag 10 mei hebben we tijdens de laatste thuiswedstrijd de afsluiting van het 
seizoen gevierd. Alle teams speelden op die dag hun laatste thuiswedstrijd. 
Voorafgaand aan de wedstrijd van Gassel 1 werd de JO-13 voor hun behaalde 
kampioenschap gehuldigd. Alle spelers werden een voor naar voren geroepen en 
ontvingen een kampioensmedaille. Als laatste werd aanvoerder Max Loeffen naar voren 
geroepen en hij ontving de officiële kampioensschaal. Aansluitend won Gassel 1 de 
spannende wedstrijd tegen NLC met 3-2. Na deze wedstrijd nam DJ Bram de muziek over 
en was het nog lang gezellig in de kantine. 
 
Nu de competitie officieel ten einde is gekomen, gaat de volledige aandacht naar het 
feestweekend van 12, 13 en 14 juni waarin we als vereniging onze 80-jarige verjaardag 
gaan vieren. De komende weken is er gelegenheid voor iedereen om zich in te schrijven 
voor de georganiseerde activiteiten. Ook zal er een afvaardiging vanuit de 
voetbalvereniging bij u aan de deur komen waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld 
om loten te kopen waarmee u mooie prijzen kunt winnen. 
 
Bijna gelijktijdig aan ons jubileumweekend gaat ook het WK voetbal van start. Om met 
extra spanning de wedstrijden te kunnen beleven kun je deelnemen aan de grote WK 
voetbalpool. Het deelnameformulier en het reglement is te downloaden via de V.V. 
Gassel website. Deelname kost Euro 5,- per formulier. U mag zo vaak deelnemen als u 
wilt. Uw deelnameformulier moet voor aanvang van de eerste wedstrijd op 11 juni zijn 
ingeleverd. 
 
Graag wil ik vanaf deze plek alle spelers en vrijwilligers bedanken voor hun geweldige 
inzet, waardoor we hebben kunnen genieten van fantastisch voetbaljaar. Namens de 
organisatie van het jubileumweekend nodigen we u graag uit om deel te nemen aan 
alle activiteiten en hopen we op een grote opkomst om samen van een mooi weekend 
te kunnen genieten.  
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VV Gassel bestaat 80 jaar! 
 
En dat vieren we met een mega jubileumweekend op 12, 13 & 14 juni !  

Zet ’t alvast in je agenda, want dit wil je écht niet missen. 

 

Het programma: 

 

Vrijdag 12 juni 

Kennisquiz. 

 

Zaterdag 13 juni 

Activiteiten voor de jeugd. 

G.O.K.-toernooi (6 v 6). 

Feestavond. 

 

Zondag 14 juni 

Activiteiten voor de jeugd. 

Themamiddag Biercantus met ludieke activiteiten. 

 

Samen maken we er een onvergetelijk 80-jarig feest van!  

Blok dit weekend nu alvast in je agenda!  

 

Volg de sociale kanalen van vv Gassel voor meer uitgebreide info en blijf op de hoogte 
van de laatste nieuwsberichten over dit naderende top evenement! 

 

Inschrijven en deelnemen 

Wil je deelnemen aan een van de vele leuke onderdelen van het Feestweekend? 

Schrijf je dan snel in! Hoe dat moet, staat in de flyers en op de sociale kanalen! 

 

 

Hieronder zijn die flyers o.a. te bewonderen!  
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De Balpen 
 

‘Geef de (bal)pen door aan’ is een steeds 
terugkerende rubriek waarin telkens iemand 
anders een stukje moet schrijven. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn over hobby’s, werk, school, de 
voetbalclub of over zijn of haar elftal. De 
bedoeling is dat de balpen telkens wordt 
doorgegeven aan een lid van VV Gassel uit een 
ander elftal. In de vorige editie heeft Gijs Thijssen 
de balpen doorgegeven aan Tygo van Deventer.  

Mijn naam is Tygo van Deventer. Ik ben 18 jaar 
oud en woon op de Hoeve 24 in Gassel samen 
met mijn ouders Maurice en Wietske, en mijn broer 
Jelle en zusje Lynn. Ik voetbal al vanaf mijn vierde 
bij de club waar ik ben begonnen en dat is 
natuurlijk vv Gassel.  

Ik heb al 5 kampioenschappen mogen meemaken met vv Gassel, waarvan 4 
zelf voetballend en dit jaar voor het eerst ook als trainer, van de JO 9. Dit 
seizoen ben ik daar mee begonnen, op de maandag, samen met Nick 
Beekmans.   

Ik voetbal nu momenteel al een aantal maanden niet door een liesbreuk, 
maar als ik weer fit ben dan speel ik bij Gassel 1 of 2.  Het liefst in de aanval, 
maar vaak speel ik ook maar net waar het nodig is. Buiten het voetbal werk ik 
bij FMG montage, waar ik in de tuinen werk en voornamelijk poorten, 
schuttingen, vlonders en overkappingen plaats.  

Buiten het werk om ben ik vaak te zien op feestjes in Gassel samen met de 
vriendengroep.  

Over vrienden gesproken: 
Nick maatje, de balpen 
gaat naar jou. 
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Wie is . . . 
 

Naam: Kim de Vries 

Geboortedatum: 02-02-1994 

Burgerlijke staat: Geregistreerd Partner 

Lengte: 1.73 m 

Gewicht: precies genoeg om niet weg te 
waaien tijdens een wedstrijd 

Schoenmaat: 40- 41?  

Welk elftal: 30+ zondag, of 18+ zondag?  

Functie bij VV Gassel: Overal wel, maar 
voornamelijk middenveld 

Sterke punten: doorzettingsvermogen, 
enthousiasme, multitasken en het overzicht 
houden  

Zwakke punten: kiezen. Zet me voor een menukaart en je bent me een half uur kwijt. 
Alles perfect willen doen en weinig stilzitten 

Favoriete voetbalclub: Feyenoord 

Beste voetballer: Ik idoliseer niemand, maar ik waardeer iedereen die op tijd op de 
training staat 
 
Slechtste voetballer: de scheidsrechter  

Opleiding: ik leid mezelf overal in op, YouTube, boeken, AI, gewoon doen en kijken 
wat werkt 

Beroep: ondernemer, eigenaar van Dutch Leads (leadgeneratie — kijk gerust even 
op www.dutchleads.nl 😉) 

Hobby's naast voetballen: eten. Niet koken per se, gewoon eten. Het is echt mijn 
grootste hobby 

Lievelingseten: alles. Echt alles.  

Minst lekkere eten: broccoli. De rest mag allemaal op mijn bord 

Favoriete film: Interstellar, echt een droom om een keer de ruimte in te gaan 

http://www.dutchleads.nl/
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Favoriete boek: Fantasy & romance 

Leukste tv programma: Pfff de verraders? Ik vertrek? Kopen zonder kijken?  

Favoriete artiest/groep: alles met een Spaans tintje, maar volgens de huisregels ben 
ik verplicht te houden van Kinderen voor Kinderen 

Beste liedje: volgende vraag graag, ADHD brein kan niet kiezen 

Mooiste man/vrouw: mijn wederhelft natuurlijk (veilig antwoord, noteer maar) 

Waar heb je een hekel aan: chaos, te laat komen en mensen die "komt wel goed" 
zeggen zonder ook maar iets te regelen en foto’s van mezelf 

Favoriete vakantieland/plaats: Spanje, al ben ik op zoek naar een nieuwe favoriet, 
want daar willen we gaan wonen. Suggesties welkom! 
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Vlaggenschip app 
 

Beste VV Gassel familie ⚽🧡🤍, 
 
Via de QR-code hieronder blijft u op de hoogte van al het nieuws rondom 
Gassel 1.  

Van doelpunten tot uitslagen, het komt allemaal voorbij in de app. De QR-
code is te scannen via de camera-app op uw telefoon. Vervolgens klikt u op 
‘deelnemen’ en dan neemt u deel aan deze app. 
 
We zien u graag in de app verschijnen! 
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Jeugdspeler aan de bal 
 

Naam: Eva Loeffen 

Geboortedatum: 10 juni 2016 

Lengte: 1.41 

Gewicht: 29,6 

Schoenmaat: 37 

Welk elftal: JO-10 

Positie in ’t veld: Spits 

Sterke punten: Scoren 

Zwakke punten: Niet tegen mijn verlies kunnen 

Favoriete voetbalclub: PSV 

Beste voetballer: Ronaldo 

Slechtste voetballer: Messi 

School: De Bongerd in Gassel 

Klas: Groep 6 

Leukste vak: Handvaardigheid en gym 

Minst leuke vak: Begrijpend lezen 

Hobby’s naast voetballen: knutselen, dansen, wedstrijddans, skiën 

Wat wil je later worden: Voetbalster of Danseres  

Favoriete drankje: Oasis  

Lievelingseten: Poke bowl  

Minst lekkere eten: Spruitjes 

Favoriete film: Zootropolis 1 & 2 

Favoriete vlogger: / 
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Leukste game: Astro Playroom 

Favoriete artiest/groep: Roxy Dekker 

Beste liedje: Lush Life 

Favoriete website: YouTube 

Waar heb je een hekel aan: 

Opscheppen 

Favoriete vakantieland/plaats: 

Oostenrijk 
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Jarigen juni & juli 
 

Paul  Jans 3-6 
Linda  Giesen 4-6 
Robin  Thoonen 4-6 
Linda  Giesen 4-6 
Jur van der Heijden 7-6 
Michel  Kuster 9-6 
Rik van der Loop 9-6 
Harry de Kleijn 9-6 
Eva  Loeffen 10-6 
Loek de Kleijn 11-6 
Jeroen  Peeters 12-6 
Roy van de Wiel 12-6 
Herman de Roubaix 13-6 
Rik van Uhm 14-6 
Sieme  Gerrits 14-6 
Faas van Hal 14-6 
Joland  Thijssen 17-6 
Ted  Wolfs 18-6 
Peter  Tonies 19-6 
William de Kleijn 19-6 
Melvin  Leisiwal 20-6 
Mark van Raaij 25-6 
Teun  Linders 27-6 
Nick  Kupers 29-6 
Lisa  Ten Haaf 29-6 
Eef  Nibbeling 2-7 
Dirk van Spijk 2-7 
Bram  Driessen 3-7 
Jozef van de Boom 4-7 
Anne  Hendriks 4-7 
Jeroen van der Heijden 4-7 
Muhammed Al Khatib 7-7 
Samir Al Khatib 7-7 
Noud  Strik 16-7 
Nicky  Hendriks 18-7 
Jos  Thijssen 19-7 
Bas  Wiel 20-7 
Jelle van Deventer 20-7 
Daan  Franken 21-7 
Mila de Kleijn 22-7 
Maartje van Raaij 22-7 
Lucas  Nyenhuis 22-7 
Bo  Waardenburg 23-7 
Riny Van der Venne 24-7 
Hazim El Bakkali 27-7 
Jarno  Oppers 27-7 
Rob  Roefs 29-7 
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Speler van de week 
 
Hoi, ik ben Lisa ten Haaf. 
 
Zondag 19 april mocht ik speler van de week zijn. Om 13.00 uur moest ik op 
het voetbalveld zijn en mocht ik met papa meeluisteren naar de trainer. 
 
Daarna gingen we warmlopen, dit vond ik heel leuk! 
 
Samen met de spelers en scheidsrechter mocht ik het veld oplopen en de 
munt zo hoog mogelijk gooien.  
 
Voordat de aftrap begon gaven alle spelers nog een high five en mocht ik 
scoren bij de keeper van SCMH1 (Mariaheide) …1-0 ! Ik speelde langs de 
keeper af en maakte een doelpunt. 
 
 
Ik heb een leuke middag gehad en de gekregen bal is al veel gebruikt. 
 
 
Bedankt! 
 
Groetjes Lisa. 
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Speler van de week 
 

Hoi. Ik ben Mel Nibbeling. Eindelijk was het dan zover, zondag 
10 mei mocht ik speler van de week zijn. 

Gassel moest spelen tegen NLC. 

Om 13:00 moest ik al aanwezig zijn bij de voetbalclub. Ik werd 
daar ontvangen door Roel en ik mocht meteen een lekker 
drankje bij de bar bestellen. 

Daarna was het voorbespreking van de wedstrijd waar ik bij 
aanwezig mocht zijn. Ik vond dit heel leuk. 

De warming up mocht ik daarna ook meedoen, dit was heel 
tof. Ik moest wel heel hard rennen om de ‘grote’ jongens bij te 
houden. Daarna kreeg ik een handje en een vaantje van de 
scheidsrechter. Deze meneer was echt al heel oud, maar kon 
toch nog best hard rennen. Met het vaantje ben ik super blij. 

Het was best een bijzondere middag want voor de wedstijd 
werd mijn grote broer Eef nog gehuldigd. Hij was zaterdag 9 
mei kampioen geworden met de JO13. Fijn dat dit allemaal samen op dezelfde middag 
was, papa en mama hoefde daarom maar 1 keer op zondag naar het voetbalveld. 

Daarna mocht ik met het team mee het veld op lopen. Ik mocht het muntje gooien en 
Roel mocht kiezen aan welke kant ze gingen voetballen. Ook kreeg ik nog een hele 
mooie bal en een certificaat. Deze bal heeft al een mooi plekje op mijn kamer 
gekregen. 

Toen was het eindelijk zover en 
mocht ik gaan scoren bij de 
tegenspeler. Eerst passeerde ik een 
aantal spelers en daarna schoot ik 
over de keeper de bal in de goal!! 
Super stoer om te doen. 

Ik heb daarna nog even op de bank 
in de dug-out gezeten. Maar na een 
half uurtje ben ik toch lekker gaan 
spelen.  

 

Omdat het de laatste wedstrijd was van het seizoen stond er een springkussen. Dit was 
toch ook wel superleuk!  

Vooraf aan de wedstrijd had ik een weddenschap met de trainer en aanvoerder 
gemaakt. Als ze zouden winnen zou ik van beide een snoepzakje krijgen. Ik ging met 2 
snoepzakjes naar huis, de eindstand was 3-2. Wat was het een fantastische middag,    
VV Gassel bedankt!!!! Ik heb het zo leuk gehad, maandag op school heb ik vol trots al 
mijn spulletjes laten zien.  

Groetjes Mel Nibbeling 
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Hoe gaat het met?  
 
In de rubriek “Hoe gaat het met?” geven wij (oud) leden het woord over hun tijd bij VV 
Gassel en over wat zij tegenwoordig in het dagelijks leven doen. Deze keer in “Hoe gaat 
het met?” Harm van Boekel. We laten Harm aan het woord: 
 
Hallo allemaal, leuk dat ik een stukje mag schrijven voor Doeltreffend. Mijn naam is Harm 
van Boekel. Ik ben geboren in het ziekenhuis in Nijmegen, maar getogen in Gassel. Zou 
best kunnen dat de jongere generatie mij niet kent. Om het voor die mensen wat 
eenvoudiger te maken: ik ben het broertje van de voorzitter.  
 
Mijn jeugd was vrij overzichtelijk. Naar school gaan omdat het moest en voetballen 
omdat ik niets liever wilde. Ik had het geluk in een basisschoolklas terecht te komen met 
veel voetbaldieren. Wat dat betreft was het geboortejaar 1980 een vruchtbaar jaar voor 
VV Gassel. Ik kon zelf niet wachten totdat ik 6 jaar oud werd en me mocht melden op 
Sportpark de Oude Kamp met mijn Ruud Gullit Adidas voetbalschoentjes.  Ik zat in 
dezelfde lichting als William de Kleijn, Ferry Stevens, Bart Loeffen, Johan Jaspers en Martijn 
Derks. Die uiteindelijk ook allemaal in het eerste elftal hebben gespeeld. 
 
We voetbalden altijd. Na school, op feestdagen (op het veldje naast het Julianaplein 
waar nu de jeu de boules banen liggen), op de zondag op een bijveldje als het eerste 
elftal moest spelen. En als het heel slecht weer was, dan huurden we de zaal bij Arie en 
Riet. Op de zaterdag speelden we met ons team voor de competitie. En het werd pas 
echt een geweldig weekend als je vervolgens ook met het oudere elftal mee mocht, 
omdat ze nog een reservespeler nodig hadden bij gebrek aan mankracht. Al dat 
oefenen wierp ook z’n vruchten af. We werden een paar keer kampioen. Maar bovenal 
hadden we het als vriendjes heel leuk met elkaar.  

 
Kampioenschap Gassel 1 



29 
 

Toch ben ik op een bepaald moment buiten Gassel gaan voetballen om mijn geluk te 
beproeven op een hoger niveau. De rest van mijn jeugd heb ik gespeeld in Oss, 
Groesbeek en Nijmegen. Ondanks de leuke ervaringen die ik daar heb opgedaan 
kwam ik wel in een hele andere omgeving terecht. Ik was gewend om 
ongecompliceerd met vriendjes te voetballen en dat lag hier toch net wat anders. 
Daarbij kwam dat ik op dat moment niet bepaald een jongen van de wereld was, dus 
van alles en nog wat onder de indruk was.  

 
Na een aantal jaren ben ik weer teruggekeerd naar VV Gassel om in het eerste elftal te 
spelen. Wij hadden geen onaardig team, maar we hielden er nog een andere 
gedeelde hobby op na. Op de zaterdag tot diep in de nacht op stap gaan. En dat was 
geen ideale combinatie met een wedstrijd op zondag. We zijn nog wel kampioen 
geworden en heel vaak net niet gepromoveerd tijdens de nacompetitie.  Op mijn 29e 
heb ik een vervelende voetbalblessure opgelopen, waardoor ik de kicks aan de willigen 
heb gehangen. Ik heb het jaren later nog weleens opnieuw geprobeerd, maar dat ging 
na verloop van tijd steeds weer mis.  Het voetballen is echt iets wat ik mis. Er is voor mij 
eigenlijk geen sport die daar tegenop kan. Niet alleen het voetballen was geweldig, 
maar ook de kleedkamerhumor.  
 
Daarnaast waren de donderdagavonden na de training in de kantine fantastisch. Eerst 
trainen. Vervolgens de kratten bier leegdrinken (toen nog geen bier op de tap op de 
donderdag), totdat ze opgestapeld stonden tot bijna ter hoogte van de bovenkant 
deurpost. En dan met mijn maatje William naar Nijmegen om daar als studenten het 
nachtleven te bezoeken met onze privéchauffeur, die we ooit ergens hadden weten te 
fixen. 
 
Nadat het voetballen er niet meer in zat ben ik nog een aantal jaren penningmeester 
geweest. En hebben we met een groepje jaarlijks het straatvoetbaltoernooi 
georganiseerd. Ik ben nu nog lid van de club van 100. En traditiegetrouw presenteer ik 
samen met Bas van Raaij de Gasselse kennisquiz. Dat is voor mij dan ook altijd weer een 
leuk weerzien met een aantal mensen, die ik dan al even niet gezien heb.  

 
 

 

Straatvoetbaltoernooi 
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Inmiddels woon ik zo’n 20 jaar in Nijmegen. Samen met Nicole en onze dochter Noï van 3 
jaar oud. Ik ben gescheiden van Roos. De moeder van mijn andere dochters Isabel en 
Sara van respectievelijk 11 en 14 jaar oud. Om de week verblijven ze een hele week bij 
ons. Ik heb gepoogd ze op voetbal te krijgen, maar ze hebben beide gekozen om te 
gaan hockeyen. Helemaal prima natuurlijk. Verder zit ik al circa 20 jaar in het bankwezen. 
En qua sport is het tegenwoordig hardlopen, zwemmen en fitnessen. Leuk om te doen, 
maar het komt niet in de buurt van een balletje trappen. 

 
Ik had het al even over de kennisquiz. Op 12 juni is de volgende editie. Leuk om jullie daar 
te treffen en bij te praten.  
 
En oh ja,… over die uitslag kan niet gecorrespondeerd worden 😉"#$%&'(  
 
Hartelijke groet, Harm van Boekel   
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Kleedkamerhumor  
 

Er speelde zich een bijzondere gebeurtenis af, op de dag van de Seizoensafsluiting.  

Niemand minder dan de trainer van ons vlaggenschip, Michel van der Venn, was gestrikt 
door de mannen van de 35 + om de gelederen te komen versterken. Uitgerekend deze 
speelronde kwam aanstaand kampioen Herpinia op bezoek in Gassel, een tot de 
tanden toe bewapend team wat vooral bekend staat om zijn minder sportieve kant. 
Daar liet de vroeg aanwezige en supergemotiveerde Michel zich echter niet door 
afschrikken.  

Sterker nog, de onverschrokken hoofdtrainer trok zich in de kleedkamer al direct nergens 
wat van aan en daagde notabene good-old William de Klein uit door zijn shirt met het 
heilige rugnummer 10 toe te eigenen (zie foto hieronder). Iets wat geen ander lid van de 
teams waarin De Klein in zijn gehele carrière ooit heeft gespeeld, ook maar ooit heeft 
gedurfd. Op z’n zachtst gezegd een zéér gewaagde actie dus van Van der Venn. 

Dat het niet tot een handgemeen kwam, kan er mee te maken hebben dat William zelf 
deze ochtend verhinderd was en dus niet aanwezig was. Dat Michel niet wist dat juist dít 
shirt het enige shirt was wat hij NIET aan mocht trekken, was hém niet aan te rekenen. 
Maar alle andere aanwezigen natuurlijk wél! Het leidde tot grote hilariteit bij de 
teamgenoten van De Klein. In de groepsapp werd onderstaande foto dan ook meteen 
gedeeld, zodat ook De Klein op afstand fijn kon ‘meegenieten’… 

 

Van der Venn, zich nog steeds van geen 
kwaad bewust, begon met het befaamde 
rugnummer 10 aan de wedstrijd. Ondanks een 
100% inzet en enkele prima technische 
hoogstandjes kon Van der Venn zijn 
teamgenoten toch niet voldoende imponeren. 
Een contract bij de fanatieke 
vijfendertigplussers zit er namelijk voorlopig niet 
in voor de sympathieke leerkracht, zo liet hij 
zichtbaar geëmotioneerd weten tijdens de 
derde helft:  

“Ik baal echt enorm, ik had er zo veel van 
verwacht. Ik begrijp het ook totaal niet. Ik 
speelde goed. Mijn droom van een langer 
verblijf bij dit prachtige team leek echt uit te 
gaan komen, maar het mocht blijkbaar niet zo 
zijn”, aldus de zeer teleurgestelde Cuijkenaar, 
die in een hoek van het terras eenzaam zijn 
verdriet verdronk.  

Speler en bestuurslid William de Klein is door de 
redactie meermaals benaderd voor 
commentaar, maar herhaalde even zo vaak 
niet op de kwestie in te willen gaan. 
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De vrijwilliger(-s) 
 

Geen club of vereniging kan zonder vrijwilligers. Zo ook vv Gassel niet. Wat zijn we dan 
ook blij met hen en enorm trots op deze helden die onze voetbalvereniging draaiende 
houden. Sommigen van onze vrijwilligers zijn duidelijk zichtbaar, anderen staan juist meer 
op de achtergrond. De Doeltreffend zet ieder van hen graag even op de voorgrond.  

Deze editie is Ryan Siroen die vrijwilliger.  

 

Naam:     

Ryan Siroen 

 

Vrijwilligers functie(-s):   

Bestuurslid, Jeugdcommissielid en leider van 
het derde elftal 

 

Actief als vrijwilliger sinds:  

Ik ben rond mijn veertiende begonnen, dus 
dat zal ongeveer in 2010 geweest zijn. 

 

Wat is de reden dat ik vrijwilliger ben 
geworden: 

Mijn broertje Dylan speelde toen in de jeugd, 
en daar konden ze wel een extra trainer 
gebruiken. Dat leek me wel wat, en zo ben ik 
destijds begonnen. 

 

Takenpakket (voorheen en) nu:    

Zoals gezegd ben ik begonnen als trainer en kort daarna ook leider geworden. In de 
jaren daarna heb ik veel jeugdteams onder mijn hoede gehad en later ook enkele 
seizoenen het tweede elftal. Tijdens deze periode ben ik lid geworden van de 
jeugdcommissie, waar ik inmiddels secretaris ben. Daarnaast ben ik sinds een paar jaar 
bestuurslid en ben ik sinds eind vorig seizoen, samen met Marinho, verantwoordelijk voor 
de Technische Zaken. Sinds dit seizoen ben ik ook leider van Gassel 3, een gezellig team 
waar veel vrienden van mij voetballen. 

 

Wat vind ik leuk aan deze taken?  

Het samen uitvoeren van deze taken met een club mensen die allemaal dezelfde kant 
op willen, maakt het leuk. En natuurlijk is het geweldig om het plezier van al onze leden 
terug te zien terwijl we samen bouwen aan dit mooie clubje. 
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Wat kan helpen om het vrijwilligerswerk binnen de club (nog) beter te laten draaien en 
waarom? 

Het is belangrijk dat het vrijwilligerswerk blijft doorstromen naar nieuwe generaties, alleen 
samen houden we de club zo levendig als hij nu is.  

Daarnaast wil ik de samenwerking met andere verenigingen verder versterken. Hoe mooi 
zou het zijn als we bijvoorbeeld een combinatietarief met Edos kunnen realiseren. Of de 
ruimte op ons sportpark multifunctioneel kunnen inrichten.  

Tot slot vind ik het essentieel om onze grote groep vrijwilligers regelmatig een compliment 
te geven. Dankzij hun inzet blijft ons clubje bruisen, en die waardering moeten we blijven 
uitspreken. 
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Handige clubinfo om te weten 
Clubnaam: Voetbalvereniging Gassel  
Oprichtingsdatum:15 juni 1946 Internet: www.vvgassel.nl 
Accommodatie: Sportpark “De Oude Kamp” Ten Holtweg 10, Gassel 
Telefoon kantine: 0486-471703 
Correspondentieadres: Nieuweweg 1 5438AB Gassel  
 
Hoofdbestuur: 
Eric van Boekel (voorzitter)   Marinho de Kleijn (technische commissie) 
Demi Verheugen (secretaris)   Bart Loeffen (jeugdzaken) 
Frank ten Haaf (penningmeester)  Ryan Siroen (jeugdzaken) 
Guido Sprengers (jeugdzaken) William de Kleijn (bar/evenementen) 
Hans v Houtum (algemene zaken) Noud Strik (westrijdsecretaris) 

Email: bestuur@vvgassel.nl 

Jeugdzaken 
Bart Loeffen, Ryan Siroen, Maike Cremers, Renee Loeffen, Roland van Dinther 
Email: jeugd@vvgassel.nl 
 

Wedstrijdsecretaris: Noud Strik 
Consul: Maurice Willems  
Ledenadministratie: Jos van der Heijden  
Barcommissie: William de Kleijn, Noud Strik 
Sponsorcommissie: Peter Goossens, Frank ten Haaf, Wim Linders, Rob Rieken 
 
 
Redactie Doeltreffend:  
Demi Verheugen, Joris Sprengers, Arthur Rikken en Eric van Boekel. 
Emailadres: doeltreffend@vvgassel.nl 

 
GOK-toernooi: Frank ten Haaf, Thijs van Haren, Tom van Raaij, Martijn 
Sprengers. Sjors Cuppen, Hans van Houtum, Steef Vollenberg, Jarno Oppers, 
Stef Classens, Gijs van Roosmalen 

Darttoernooi; Chris Josemanders en Ramon v/d Venne. 

 

 

 

 

 

http://www.vvgassel.nl/
mailto:jeugd@vvgassel.nl
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